
In de week gelegd, 26-25, 22-06-2025, Een ander gesprek … 

Genesis 14,18-20; 1Korintiërs 11,23-26; Lucas 9,11b-17    

 

Acteur Frank Lammers was samen met mensen die lijden aan autisme, te gast in het EO 

programma ‘Een buitengewoon gesprek’ (15-06-2025). Ontwapenend kwamen hierin 

onderwerpen aan bod als liefde, angst, dood, en schaamte. De sterkste honger, buiten die 

naar voedsel, is wel ons verlangen naar oprechte aandacht en communicatie. Wij leven 

pas óp als de (A)ander ons ziet en onze blik beantwoordt. Dan voelt een mens zich 

bevéstigd. Mensen met autisme echter, zijn extra kwetsbaar waar het gaat om verbinding 

en vallen makkelijk buiten de boot. Wie ziet hen?   

 

In een oorlog (ook toen!) heeft Abraham zijn neef Lot uit gevangenschap bevrijd. Nu biedt de 

priester-koning Melchisedek, bij wie Abraham te gast is, hem brood en wijn aan, en spreekt 

een zegen over hem uit: Gezegend zij Abraham door de allerhoogste God. Vervolgens zegent 

hij ook God, die Abrahams vijand aan hem heeft overgeleverd. Alle partijen aan tafel staan 

open voor elkaar. Dan horen we dat Abraham aan Melchisedek van alles een tiende deel geeft.  

Boter bij de vis, tastbare verbondenheid.  

 

In de tweede lezing schrijft Paulus over het Laatste Avondmaal. Bij deze herinneringsmaaltijd 

aan de bevrijding uit Egypte neemt Jezus brood, breekt het en geeft het zijn leerlingen met de 

woorden: dit ben ik, dit is mijn lichaam. Vervolgens neemt hij de beker met wijn en zegt: dit 

is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit om mij te gedenken. Zo stelt Jezus 

zich present om ieder die zich tot hem wendt te bevrijden van dood, schaamte en angst. Jezus 

verbindt zich met ons in liefde. Vandaag, negen weken na witte Donderdag, viert de Kerk: 

Sacramentsdag. 

 

In de derde lezing horen wij dat de mensen ‘uitvinden’ waar Jezus verblijft. Zij zoeken hem 

want hij stelt zich open op. Hij wijst hen op Gods aanwezigheid en helpt mensen, die zoeken 

naar genezing. Van vijf broden en twee vissen, voedsel voor ‘onderweg’, geeft Jezus de 

duizenden die hongeren, te eten. De mensen eten tot ze verzadigd zijn en 

wanneer de overgebleven brokken worden  opgehaald, zijn er twaalf 

manden nodig. Er is genoeg voor mensen toen en nu. Mensen die Jezus  

nú zoeken, kunnen hem vinden in de Bijbelverhalen maar wellicht ook  

in ieder open gesprek dat ruimte biedt voor de (A)ander.    

 

 

 


